
 
augustus 2023 

 
Jesaja 40: 28-29: ‘De eeuwige God, de Heere, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en 
niet afgemat… Hij geeft de vermoeiden kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten 
heeft.’ 
   

Herkenning 
‘Joeri’, zei hij en klopte op zijn borstkast. Ik begreep al meteen: Dit 
wordt een korte en zeker spannende ontmoeting. En zo klopte ook 
ik op mijn borstkast en zei mijn naam. Maar hoe nu verder?  
De oudere zeeman liep meteen door naar de tafel waar ik mijn 
evangelisatiemateriaal had uitgestald. Hij maakt met zijn vingers een 
beweging van geld. Waarop ik duidelijk met mijn hoofd ‘Nee’ 
schudde, naar boven wees en een kruis op een leeg blad tekende. 
Hij knikte en zocht een aantal traktaatjes in zijn taal.  
Toen hij gevonden had wat hij zocht, maakte hij een gebaar om hem 
te volgen. Joeri toonde mij in een grotere ruimte een houten kruis 
en glimlachte naar mij. Ik kon alleen maar de Heere blij danken, dat 
wij ondanks onze taalbarrière in elkaar een broeder van onze Heere 
en Heiland herkenden. Hoe geweldig is dat?  

 
Vladislav 
Op een ander schip kwam ik in aanraking met een Poolse, Oekraïense en Roemeense bemanning. De 
Roemeense officier van wacht was blij dat ik hen bezocht. Ik kreeg toestemming om in de kantine 
plaats te nemen.  
Elke keer als er een nieuwsgierige zeeman langs kwam groette ik hem met een vriendelijk en uitbundig 
gebaar. Dit deed blijkbaar de ronde. Waarop de officier van wacht 
mij opnieuw opzocht en aan mij liet weten dat zo dadelijk alle 
mannen zouden komen. En voordat ik het wist druppelden 
zeemannen binnen en namen Bijbels, shirts en kalenders mee.  
Met Vladislav raakte ik in gesprek. Hij was in opleiding voor zeeman. 
Hij wilde een Oekraïens Nieuw Testament hebben. In ons gesprek 
vroeg hij zonder schaamte of ik voor hem wilde bidden.  
Na afloop bracht de Roemeense officier van wacht mij van het schip. 
De tassen wilde hij voor mij van het schip af dragen. Hij bedankte mij 
voor mijn ‘service’.  
Ik was zelf onder de indruk van de vredige en vriendelijke sfeer die 
van deze zeevarenden uitging. In mijn auto dankte ik de Heere. Ik 
ervoer zijn aanwezigheid zo duidelijk tijdens dit scheepsbezoek. Dit 
bezoek bemoedigde de mannen, maar ook mij. 
 



Kasper 
Kasper is een Poolse kapitein die ik tegenkwam in Terneuzen. We raakten 
in gesprek op zijn schip. Het klinkt misschien raar maar hij mistte zijn tuin. 
Hij houdt van Gods schepping. Al maanden zag hij slechts olie en staal. 
Wat voor ons vanzelfsprekend is, geldt niet voor iedereen. Kasper liet mij 
foto’s van zijn mooie tuin zien. Hij was dankbaar voor mijn interesse en 
liet mij toe om van zijn tuinfoto’s er een aan jullie te laten zien. Wat is 
Gods schepping toch mooi! 
 
 

 
Bemoedigd 
Tijdens een scheepsbezoek kom ik 
zeeman John tegen. Hij is een 
Filipijnse zeeman en heeft het moeilijk. Hij is al tien maanden op 
het schip. Er is nog geen vervanger. Hij verwacht hem elke week. 
De geestelijke aanspanning kost John veel. Hij is opgelucht dat 
hij zijn zorgen aan mij kwijt kan. Na afloop van onze ontmoeting 
brengen we samen zijn zorgen in gebed bij de Heere. Ik zie John 
na dit gebed opademen. Zichtbaar opgelucht bedankt deze 
zeeman mij voor mijn luisterend oor en de Bijbel die hij 
meekrijgt. Ik ben dankbaar dat ik hem in zijn geestelijke nood 
kan bijstaan! 

 
Wilt u danken voor 

• de vele Bijbels en Nieuw Testamenten die ik tijdens mijn scheepsbezoeken heb kunnen 
uitdelen. Het Woord van genade dat nog steeds de wereld rondgaat;  

• het geloof in de Heere Jezus geen taalbarrière kent; 

• de mogelijkheid die mij geboden werd om zelfs in Hooghalen (Drenthe) over het 
havenevangelisatiewerk te kunnen vertellen. 

 
Wilt u bidden voor 

• Vladislav en John dat zij op hun zeereis de vrede die de Heere Jezus ons beloofd heeft, blijvend 
ervaren; 

• Joeri dat hij ook in andere havens ter versterking en bemoediging van zijn geloofsleven andere 
christenen mag ontmoeten;  

• de gelovige zeelui en hun families. Dat de thuisgemeente waar zij bij horen ook hun gelovige 
broeder/zuster-zeevarenden en hun gezinnen niet vergeten, maar willen blijven bijstaan met 
gebed en daden.  

 
Bedankt! 
Hartelijk bedankt voor jullie gebeden en andere praktische hulp.  Het doet goed om te weten dat zo 
velen meeleven met dit werk! 
Hartelijke groeten en Gods zegen, 
Alexander 
 
Wij stellen het zeer op prijs als u ons werk wilt steunen. U kunt uw gift overmaken op 
het volgende rekeningnummer: IBAN: NL73RABO0123314550 t.n.v. Stichting Levend 
Water – Havenevangelisatie (belasting aftrekbaar). 
Internationaal werkt Alexander als onbetaalde vrijwilliger met de Seamen’s Christian 
Friend Society (SCFS).  


